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UITVAART BR. JOH. BAPTIST GEVEN OP 13-05-24 

 

Broeders en zusters, ‘het is voor U niet nodig dat iemand U ondervraagt. Wij 

geloven daarom dat Gij van God zijt uitgegaan.' Jezus antwoordde hun: 'Gelooft 

ge nu? Ziet, er komt een uur, ja, het is er al, dat gij naar alle kanten verstrooid 

wordt en mij alleen laat’.  

Het Johannes-evangelie wat wij ná Pasen lezen kent vele mysteries. Ik vond ook 

niet dat ik andere lezingen moest zoeken, omdat het weerspiegelt hoe br. Jan, denk ik, in zijn geloof 

stond. Tijdens de Avondwake hebben we kort stil gestaan bij wat voor monnik br. Jan was en of hij 

nog een monnik was. Ik denk dat de woorden die net zijn geciteerd een tipje van de sluier oplichten. 

Br. Jan was een man die zo’n beetje alles gelezen heeft van één van Nederlands bekende theoloog 

Edward Schillebeeckx. Hij stond niet onverschillig tegenover religie. Hij had de intense behoefte om 

alles te lezen wat daarover ging maar dan niet zozeer uit de monastieke traditie maar wat voor hem 

in zijn tijd relevant was, de eigentijdse theologische ontwikkelingen en hoe zich dat verhield tot de 

samenleving. Dat kon botsten in de gemeenschap waarin hij leefde, maar ik denk niet dat het zo 

speelde. Het werkte wel in de hand dat br. Jan en de gemeenschap uit elkaar groeide en dat het 

habijt hem te klein werd .  

Wie was hij?  
Broeder Joh. Baptist Geven (Johannes Franciscus Cornelis)  
Hij werd op 17 mei 1926 te Zeelst bij Veldhoven geboren. Op 3 september 1950 trad hij in bij de 
trappisten van de Abdij Koningshoeven en legde op 25 maart 1953 zijn eerste geloften af. Om 
gezondheidsredenen verbleef hij in verzorgingshuis Torentjeshoef te Berkel-Enschot. Daar is br. Jan, 
voorzien van het Sacrament van de zieken, op 8 mei 2024 overleden.  
Ik denk als het aan br. Jan had gelegen dat dit zo wel genoeg was. Meer zou er over hem vandaag 
niet hoeven worden verteld. Het was geen man van kouwe drukte of poespas. Hij was op het gebied 
van wat ik dan toch zijn gelovig leven noem een Godsworstelaar. Ik denk dat hij eerder God bevraagd 
zal hebben op van alles en dat hij geen pasklare antwoorden verwachtte. In die zin doet br. Jan mij 
wel denken aan Jakob en zijn strijd bij de Jabbok. In een droom werd Jakob bezocht door een 
onbekend wezen. Hij raakte met hem in gevecht, omdat hij hem niet los wilde laten als hij zijn 
identiteit niet prijs gaf. De rest van zijn leven heeft Jakob mank gelopen. Als br. Jan eren mening had,  
dan verdedigde hij dat ook te vuur en te waard en je moest van goede huize komen om hem van het 
tegendeel te overtuigen, dat gold denk ik ook voor God. Daar moet wel aan toegevoegd worden dat 
hij eerst goed luisterde, maar hij had zich al zo goed ingelezen dat hij zijn argumenten klaar had, wat 
niet onverlet laat, dat br. Jan een goed luisteraar was.  
In de gemeenschap was het niet altijd makkelijk. Als onzekere novice kon je maar beter bij hem uit 
de buurt blijven, want hij zag je niet. Er was een uitzondering en dat was Dorus.  
Daarentegen was hij ook weer ambitieus en bekleedde verantwoordelijke functies. Hij is bij de 
brouwerij betrokken geweest, is overgeplaatst naar de boerderij en is jarenlang econoom geweest. 
Dat ging niet altijd zonder spanningen. Hij heeft er ook wel wat deuken bij opgelopen. Br. Eligius was 
nu eenmaal de baas.  
Steeds meer schiep hij een eigen kring om zich heen die elkaar ontmoette op de boerderij. Toen dan 
ook de gemeenschap werd opgesplitst, was het voor br. Jan de tijd om zijn eigen weg te gaan volgen. 
Een kans op vernieuwing had hij laten liggen, want diep in zijn hart had hij met br. Pius Drijvers mee 
willen gaan in het zoeken naar een nieuwe gelovige levensvorm. Toen dat zich voordeed, was de stap 
nog te groot. Zocht hij toch meer veiligheid? Gisterenavond hebben we stil gestaan bij zijn tijd in 
Indonesië. Omdat hij er nauwelijks over sprak, wil ik daar nu niet op ingaan. Met wie hij wilde delen,  
heeft hij dat gedaan. Speculeren heeft geen zin  en verder kunnen we zijn zwijgzaamheid alleen 
respecteren. 
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Dat we uit het Johannes-evangelie lezen is een toevalstreffer. Ik heb een vermoeden dat de wat 
moeilijker te doorgronden teksten voor hem een grotere uitdaging vormden dan bijvoorbeeld het 
Marcusevangelie. Jezus peilt naar de diepte van het geloof in het evangelie van vanmorgen. Zij zullen 
het geloof uitdragen, maar zullen ook problemen op hun weg tegenkomen. Dit zijn juist de 
problemen die br. Jan niet uit de weg ging, maar probeerde te doorgronden. Jezus eindigt met te 
zeggen: ‘Ik heb de wereld overwonnen’. Ik denk niet dat br. Jan die pretentie heeft gehad, maar hij 
heeft zeker geprobeerd het  te doorgronden.    
Tijdens één van mijn bezoeken in de laatste periode dat hij nog helder van geest was, heeft hij zijn 

grote waardering uitgesproken naar alle mensen die naar hem omkeken en zich over hem 

bekommerden. Timo, Toon, Bert, burgemeester Meis en de heer De Moor zijn er die ik bij name ken 

en uiteraard ook Jan Schellekens. Er zullen zekere anderen zijn geweest. Hij heeft me gevraagd jullie 

te bedanken alsook de mensen die hem verzorgden op Torentjeshoef. Ik weet niet of hij voor jullie 

nog een laatste woord heeft gehad. ‘Dank je wel’ zeggen lag niet zo in zijn aard. Toen hij hier na de 

revalidatie na een ziekenhuisopname wegging zei hij: ‘dank je wel zeggen heb ik nooit gekund, maar 

je weet wel wat ik bedoel’.  

Hij heeft mij expliciet gevraagd het namens hem naar jullie wel uit te drukken.  

Dank voor alles want jullie waren zijn steun en toeverlaat. Zonder had hij het niet gekund en hij heeft 

zeker een zaadje in jullie hart geplant. Geef het door en br. Jan, het ga je goed in de hemel die bij jou 

past en waar je nu God nog eens flink kan gaan bevragen.   

 


